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Observaties

Het gebeurde eigenlijk zonder dat je er erg in had. Nog vol
van alle indrukken die je had op de eerste dag van opkomst
en met een plunjebaal vol spullen waarvan je geen idee had
wat je er mee moest, werd er geroepen dat je de overall
moest aantrekken en naar het kantinegebouw moest komen.
Van afmarcheren was nog geen sprake, immers daar had je
nog geen enkele les in gehad. Dus het was meer een soort
ordentelijk slenteren naar het aangewezen gebouw dat later
de manschappenkantine bleek te zijn.

In mijn herinnering werd er ‘stilte’ geroepen en aandacht
gevraagd voor de commandant van de School Opleiding
Dienstplichtigen. Die hield vervolgens een praatje en besloot
met de woorden dat wij, de net opgekomen dienstplichtigen,
vanaf dat moment onder de krijgstucht stonden. We mochten
de zaal verlaten en verder gaan met waar we mee bezig
waren. lk geloof dat er, zeker in de direct daarop volgende
dagen, onderling geen woord werd gewisseld over wat daar
nu precies gezegd was. Pas bij de eerste les krijgstucht werd
de betekenis van het ‘onder de krijgstucht staan’ uitgelegd.
Het betekent dat een militair onderworpen is aan specifieke
militaire regels, tucht en straffen die gelden binnen de
krijgsmacht. Dit houdt in dat de persoon gehoorzaamheid
verschuldigd is aan meerderen en zich moet houden aan de
militaire wetgeving en gedragscodes.

De zogenaamde buitenwereld vertaalt de krijgstucht al snel
als iets strikt hiérarchisch en ziet de krijgsmacht inclusief de
Koninklijke Marechaussee als een organisatie waar enkel
wordt gehoorzaamd aan de meerdere en tegenspraak niet
wordt geduld. Daarom zouden militairen onder de krijgstucht
worden gesteld. Om af te dwingen dat zij doen wat er gezegd
of bevolen wordt. De onwetende beseft niet dat die meerdere
aan strenge kaders is gebonden en enkel wettig gegeven
bevelen kan geven. Bovendien wordt gezag niet verkregen
door rang of stand maar vooral door ontzag en acceptatie.

Op de eerdergenoemde dag van opkomst werd ik na de rit
met de viertonner vanaf station Apeldoorn voor mijn gevoel
direct en letterlijk apart gezet van de overige inzittenden. 1k
ging binnen lichting 79-2 deel uitmaken van de ARO & ka-
derklas, en wel als aspirant reserveofficier. Ik werd dus, zo
bleek mij later, een van die 'meerderen’ waarover de krijgs-
tucht spreekt. Om die verantwoordelijkheid te benadrukken
en het worden van officier te markeren legde ik na de oplei-
ding inclusief de zogenaamde parate periode de officierseed
af op de standaard van de KMar. Daarmee zweerde ik trouw
aan de Koning(in), gehoorzaamheid aan de wetten en (al-
weer?) onderwerping aan de krijgstucht. En daarmee was het
nog niet klaar. Toentertijd waren de officieren van de KMar,
inclusief de reserveofficieren, hulpofficier van justitie. Daar-
voor ging ik samen met mijn ARO-lichtingsgenoten die de
opleiding succesvol hadden afgemaakt, naar de meervoudige
kamer in Zutphen. Aldaar werden wij op requisitoir van de
officier van justitie door de rechtbank tot hulpofficier van justi-
tie benoemd.

Zonder dat je het in eerste instantie in de gaten hebt, word je
dus op allerlei momenten door het uitspreken van een eed of
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belofte of door wettelijke bepalingen formeel aansprakelijk
gehouden voor je handelen of het nalaten daarvan.

Sinds 2006 is het afleggen van een eed of belofte verplicht voor
nieuw aangestelde ambtenaren bij het Rijk, vooral ter bevorde-
ring van de integriteit. Ook militairen leggen bij hun indienst-
treding de plechtige verklaring van trouw en gehoorzaamheid
af, zoals voordien enkel de officieren, en onderwerpen zich
daarbij aan de krijgstucht.

Luitenant-generaal Minze Beuving, CKMar van 2004 tot 2008,
introduceerde het ontwikkelprogramma ‘Leiderschap met Lef'.
Afkomstig van de Rijkspolitie was hij overtuigd van de sterke
combinatie van een militaire organisatie belast met (civiele)
politietaken en -verantwoordelijkheden. Dat programma bete-
kende vooral dat de militaire meerdere het lef moest hebben om
eigenbelang ondergeschikt te maken aan het gezamenlijk be-
lang. Transparant te zijn in zijn of haar afwegingen en van ge-
baande paden af te durven wijken.

Helaas is Minze ons onlangs op 10 maart ontvallen.

Ongeacht of je nu minister, parlementslid, ambtenaar, militair,
opsporingsambtenaar of zelfs president van een democratische
rechtstaat bent, de verleiding van macht, status en eigenbelang
is nooit ver weg. Het afleggen van een eed is een moment van
bezinning, maar het echte bewijs volgt pas in het dagelijks han-
delen. Het zit in de kleine keuzes, in het collegiale overleg, in het
durven corrigeren van meerderen en in het beschermen van
ondergeschikten, dat integriteit zichtbaar wordt.

André Peperkoorn EMPM
Generaal-majoor b.d.
Voorzitter Stichting Marechaussee Contact



