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De Koninklijke Marechaussee mei 1940

Als in de vroege ochtend van 10 mei 1940 Duitse troepen de grenzen overtrekken, behoren de grensbrigades van de Koninklijke
Marechaussee tot de eerste militaire eenheden die deelnemen aan de strijd om onze vrijheid. De marechaussees horen en zien de
vijand komen en voeren de eerste opdracht, het slaan van alarm, op veel plaatsen correct uit. Op de ene doorlaatpost worden ze al
snel krijgsgevangen gemaakt, op andere plaatsen weten ze conform de opdracht het gevecht te vermijden om zich terug te trekken.
Op stations komen pantsertreinen aan gedenderd, ook hier slaat de marechaussee alarm. Brigadecommandanten activeren hun
‘geheime zender’ in het brigadegebouw, waarbij het codebericht, bijvoorbeeld ‘Storm uit het Oosten’, naar achterwaarts gelegen
commandoposten wordt gestuurd. De meeste van de in het oosten en zuiden gelegen brigades weten de tweede opdracht, het
verzamelen en zich beschikbaar stellen aan commandanten van landmachteenheden op soms avontuurlijke wijze uit te voeren.
Hierbij sneuvelen enkelen en vallen er gewonden. Elders in het land worden militaire taken uitgevoerd: het bewaken en afvoeren
van krijgsgevangenen, het optreden tegen vermeende vijfde colonnes (lichtsignalen, schoten), het handhaven van orde en rust. Bij
de Slag om de Grebbeberg krijgt de marechaussee opdracht om ongeorganiseerd vluchtende troepen te stoppen en terug te sturen.
Hierbij spelen zich dramatische taferelen af, waarbij marechaussees gewond en gedood worden. Een wanhopige actie om een brug
te heroveren loopt vast. Marechaussees uit het zuiden van het land raken betrokken bij de strijd in Noord-Brabant en Zeeland, ook
nadat de capitulatie door Generaal Winkelman is getekend. Verplaatsingsopdrachten volgen elkaar snel op, zodat uiteindelijk de
1° divisie weken later in Engeland aankomt, waarmee een kwart van het Wapen ver van huis en haard verdreven is om vijf jaar
later pas terug te keren. Hoe hebben de 1200 marechaussees, onderofficieren en officieren van de marechaussee de omslag
gemaakt van het vredige politiewerk ten plattelande en de gezapige vorm van grensbewaking naar een oorlog? Bleken zij een
militaire organisatie? Hebben zij opdrachten naar behoren uitgevoerd? Hierop tracht de brochure een antwoord te geven.

De schrijver, Kees Neisingh, is van oudsher geinteresseerd in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee, niet alleen uit

militair-historische belangstelling, maar ook omdat daarin de oorzaak en sleutel te vinden valt voor veel van de uitdagingen
waarmee het Wapen te maken kreeg in de jaren die hij als officier bij de Koninklijke Marechaussee diende.
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